
Orde van dienst donderdag 9 mei 2024 – Hemelvaart  Kruiskerk Nijkerk 

Voorganger:  ds. Rianne  van der Nagel-Meter 

Organist:  Dinie Jager-Raven    

 

 

       A   OPGANG EN INTREDE 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

 

Aanvangslied [staand]:   Psalm 8: 1, 2 en 3 (De nieuwe psalmberijming)  

 

1. HEER, onze Heer, uw naam is groot en machtig. 

Alles wat U geschapen hebt is prachtig. 

U maakt uw glorie wereldwijd bekend. 

De hemel laat ons weten wie U bent. 

 

2. De eerste woordjes die een kind kan uiten, 

gebruikt U om uw vijanden te stuiten. 

De allerkleinste is met zijn gepraat 

een kracht waarmee U tegenstand weerstaat. 

 

3. Als ik de maan en sterren zie daarboven, 

kan ik het wonder bijna niet geloven 

dat U, o Heer, aan kleine mensen denkt. 

Hoe kan het dat U ons uw liefde schenkt? 

                                 

Stil gebed, bemoediging en groet [staand]      

 

Inleiding op Hemelvaart  

 

Gebed 

 

Zingen:    ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’ NLB 275: 1, 2 en 3  

     

     B   DIENST VAN HET WOORD      

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing:  Handelingen 1: 1-11 

Zingen:   ‘Al heeft Hij ons verlaten’ NLB 663 

Schriftlezing: Kolossenzen 3 : 1-4 en 12-17 

Zingen:   ‘Zolang wij ademhalen’ NLB 657: 1 en 4  

 

Overweging  

Luisteren:  ‘Heer, we kijken omhoog’ van Sela  Heer, we kijken omhoog (Hemelvaart) | Sela 

(youtube.com) 

  

   

https://www.youtube.com/watch?v=4ga5GbQ5ld8
https://www.youtube.com/watch?v=4ga5GbQ5ld8


   C  DIENST VAN HET ANTWOORD EN AFSLUITNG 

 

Gedicht: ‘Hemelvaartmens’ van Filip Vanbesien 

 

Hemelvaartmens zijn  

 

is volop leven en het hoofd  

niet laten hangen  

omwille van  

alle tegenslag en donkere tijden  

 

En niet naar boven staan gapen  

alsof de oplossing  

voor alle problemen  

van daar moet komen  

 

Is naar elkaar kijken  

en weten en voelen en beseffen:  

met elkaar moeten we vooruit  

met elkaar gaan we het aanpakken  

 

En wat die Jezus deed  

dat doen wij ook …  

KIJK! 

 

Zingen: ‘Nu laat ons God de Here’ NLB 863: 1, 5 en 6 

 

Dankzegging en voorbeden  

 De intenties worden afgewisseld met het zingen van NLB 367k (graag met notenbeeld)  

 Hoor ons bidden, God, en luister  

 wees nabij in licht en duister.  

 

Collecte 

      

Zegen gevolgd door gezongen “3x Amen”. 

 

Slotlied [staand] : ‘Vervuld van uw zegen’ NLB 425 


